
MENSHEID IN DE BAN VAN DE BUURBOOM
(VERSTA, RUIK EN ZIE DE BOOMTAAL!)

Dankzij de winterrust geïnspireerd door:



`

Bredase Wijk in een bos,
11 januari 2026

Lieve mensen,

Voor mijn gevoel heb ik in deze eerste week van 2026 al 
dé dagen van het jaar ervaren, 

dé mensen van het jaar ontmoet 
en mijn foto van het jaar gemaakt Zie hiernaast, 

kijk maar eens goed en leef je in!
(Vriendschappelijk sneeuwballengevecht onder de bomen van de Burgstsedreef).

Ik beschouw dat als een goed voorteken 
en een voortzetting van veel moois van 2025

(dank al die dierbare mensen) .

Ik ga mij vasthouden aan het motto 
Geen leven zonder beleven.

Kennelijk was er voor mij een dik pak sneeuw nodig om dat 
(opnieuw?) tot me te laten doordringen.

Beleefomgeving,
Belevingswereld,

Beleefboom,
Belevingsbos,

Beleef……

Doel (en wens voor iedereen en de aarde): 
Een goede Beleefwereld.  

Vertrouwen is een belangrijke grondstof en
doordenken een goede eigenschap.

Dit is een persoonlijk document 
en alle foto’s zijn door mij gemaakt (m.u.v. van 2 foto’s, 

één van  Leoni en één die ik vandaag ontving uit Hiroshima. 
en kunnen in overleg worden gebruikt.

Dank aan Selina (één van mijn mensen van het jaar) voor haar energie, inspiratie en het delen van haar beleving.
Dank aan de vele optimisten voor hun aanmoediging, wensen en berichten.

Het is hoopgevend om te zien dat het onderwijs zich herinnert hoe zich te bevrijden 
van regels al is daar helaas overmachtig veel sneeuw voor nodig. 

Sneeuw zorgt voor overlast maar 
vooral hoopvol genoeg ook voor vermindering van topsnelheid en overhaast.

Let it snow, let it snow, let it snow. 

Breda, 7 januari 2026, Burgst, sneeuwballengevecht © Cedric Bousché



`

Drimmelen,
januari 2026

De wereldboom,
Toekomstboom, 

PleunPlataan!
Nagenietend van het vieren 

van de 5e verjaardag!
Met op de achtergrond de Japantuin .



De Pop-UP Boombrievenbus
Dit keer voor kerstpost aan 

(kerst)bomen in de 
Kinderboomkwekerij en 

brieven van dichtbij en ver 
weg.



Meer (kerst)bomen nu!
Veel meer herplantkerstbomen nu!

Met kluit.
Overlevingspercentage in de kinderboomkwekerij Made/Hooge Zwaluwe 80%. 

Kinderboomkwekerij Drimmelen 3  januari 2026,



`
Brerda,

januari 2026

Één van de wereldbeuken in 
“mijn” achtertuin Burgst.

Je kunt kerven in de bast maar 
het kan ook anders als je 

creatief bent.



`

Lichtinval



Poel
(B)oerBurgerBos

(Hooge Zwaluwe/Made)



Poel
Burgst

Overigens ben ik van mening dat roeren in een poel een Boombodemburgerrecht is.



De nieuwjaarswandeling Levensbos (toen sneeuw regen werd en uiteindelijk warme wijn!)



Meer boomhutten nu!
Veel meer boomhutten nu!

Zelfs in de vijgenboom.
Zelfs met een boom op 4m/4m



11 januari 2026 Hiroshima/Breda: Een kraanvogel is aangekomen! De Hiroshima Ginkgo’s 
wensen elkaar, de aarde, Hiroshima (Het vriest er nog niet) en Breda wijsheid en geluk toe.



Ik vind dat de vrijheid om het zaaien, planten, verplanten, 
herplanten, verzorgen, behoeden van bomen voor mensen 

een BoomBodemBurgerrecht 1 zou moeten zijn.

Waar ook op aarde.


